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’t Volderke in Dongen 



Vrijdag 16 juni 

We vertrekken rond 1 uur vanaf Arnhem tendens met Bram en 

Chantal richting Veenendaal om daar Caroline op te halen voor de 

vakantie. 

 

Eenmaal aangekomen bij t Volderke in Dongen wachten we kort op 

de aankomst van Barry en Els die rechtstreeks komen. We pakken 

onze koffers uit en verdelen de kamers.  

 

Drinken een lekkere bak koffie en gaan naar Dongen voor een 

lekkere maaltijd bij restaurant de Bourgondier. 

 

We eten onze buikjes goed vol met al het lekkers, hamburger, 

kipsate of spareribs. Het smaakt allemaal heerlijk. 

 

Terug in ons huisje drinken we nog een borrel en gaan rond half 11 

naar bed. 

 

  

 

 

 



Zaterdag 17 juni 

 

Vandaag gaan we naar het oude vesting plaatsje oud Heusden, we 

gaan bootjes kijken in de haven en we bekijken de oude stad met veel 

leuke kleine winkels en een bijzondere galerie, waar we van de 

kunstenares zelf uitleg kregen……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barry, Els, Chantal, Caroline en Bram “de vakantiegangers van herrie 

in de keuken” 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 



Aan het einde van de middag doen we boodschappen voor de BBQ 

die we gaan houden!! Bram helpt Thomas met het draaien van het 

vlees, terwijl de rest onder leiding van Ria en Mariet de salades en 

sausjes maakt... smikkelen en smullen!! Als Toetje hebben we 

fruitsalade en ijs………..mmmmmmmmmm!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zondag 18 juni 

 

Tilburg staat op het programma met het 

textiel museum, 

Na een lekker zondags ontbijt gaan we 

richting Tilburg, om te zien hoe van wol in 

het beginstadium een lap als eindproduct 

gemaakt wordt. Ook krijgen we uitleg over 

weefgetouwen en zien we deze in bedrijf. 

 

 



Een weefgetouw zoals deze vroeger in de Tilburgse huizen te vinden 

waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S avonds eten we lekkere pannenkoeken!!!! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bram en Caroline onze pannenkoeken chefs 

 

 

 

 

 



Maandag 19 juni 

 

Vroeg uit de veren!!! We gaan zelf 

onder begeleiding asperges steken 

bij de Familie Houtepen. En 

savonds natuurlijk een heus 

aspergediner.  Het witte Goud!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Barry en Els steken erg vletig op los………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S middags lekker ijsje gegeten in 

Dongen, het was wel 32 graden in 

de middag……..pfffff 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dat smaakte erg lekker. Onze buiken weer goed rond!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 20 juni 

Op naar Berkel-Enschot……. Naar de trappisten van La Trappe, 

waar de monniken nog echt bier met karakter maken. We krijgen 

een leuke rondleiding, en als slot nog drankjes mee naar huis om nog 

eens rustig te proeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Als avondeten maakt Ria met de vakantiegangers een heerlijke 

stamppot van ijsbergsla met aardappel, ei, spek en nog meer 

lekkers…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed toeven rond de 

vuur korf met zijn 

allen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 21 juni 

 

Vandaag gaan we naar het 

DAF museum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S avonds genieten we weer lekker van een BBQ en gaat daarna de 

vuur korf weer aan, gezelligheid!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bram had ook nog een mooie vlag gemaakt voor de vakantie. 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 22 juni 

Vandaag gaan we naar het klokkenmuseum in Asten en gaan we uit 

eten in een all you can eat restaurant. Caroline eet haar buik vol met 

de vele sushi!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat ziet er lekker uit !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag ochtend is het weer tijd om afscheid te nemen . en om zo 

nodig te scheren…………he Bram ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


